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	 Foto: vogels

	Posted by Corry | Foto: vogels | donderdag 14 september 2023 11:01 

	
	
		

	

Afrikaanse maraboe, Ciconiidae

	

Afrikaanse maraboe, Ciconiidae


	

Blauwe pauw, fam.Phasianidae

	

Blauwe reiger, fam.Ardeidae


	

Boerengans , kuiken,familie Anatidae

	

Boerenganskuikens aan de krommerijn


	

Boerenkuikens onder moeders vleugels

	

Eendenkuikens, fam.Anatidae


	

Eendenkuikens, familie Anatidae

	

Spreeuw ,fam. Sturnidae


	

Giervalk familie, Falkonidae

	

Schuilend eendenjong, anatidae


	

Grauwe gans, familie Anatidae

	

Huisganskuiken, fam Anatidae


	

Huismus, familie Passeridae

	

Meerkoet familie Rallidae


	

Meerkoet met jongen,famile. Rallidae

	

Meerkoet, familie Rallidae voert jong


	

Meerkoet, familie waterhoen, Rallidae

	

Merels, familie Turdidae


	

Nijlgans familie Anatidae

	

Spreeuw, fam. Sturnidae


	

Oehoe, familie .Strigidae

	

Stadsduif, fam. Columbidae


	

Stadsduif, fam. Columbidae

	

Trompetneushoornvogel, familie Bucerotidae
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	 Foto: flora en fauna

	Posted by Corry | Foto: flora en fauna | woensdag 13 september 2023 09:01 

	
	
		 

	

Akkermelkdistel, fam.Asteraceae

	

Atalanta,familie Nymphalidae


	

Bavianen,familie Meerkatachtigen

	

Blauwe monnikskap ranonkelfamilie


	

Bomen met bevroren dauw

	

Bos in de leyen bilthoven


	

Charolais rund is wit tot creme kleuriig, de stieren tot 1400 kg wegen

	

Cyperse poes, of Cyper , ook Tabby


	

Cyperse kat, of Cyper , ook Tabby genoemd

	

Dwerghamster ( russisch )familie. Cricetidae


	

fFene dwergteckel

	

Groene kikkers met opgeblazen kwaakblazen, fam. Ranidae


	

Jonge olifant familie. Elephantidae

	

Jongen-met-zuidafrikaanse-vlinder


	

Julianapark 13 nov. 2012

	

Knoopkruid familie. Asteracae


	

Maki met jong, fam. Lemuridae, halfapen

	

Authentieke Friese roodbonte koe


	
Wenkkrab, f amilie Ocypodidae


 

 
	

Zeehond, rob,familie Phocidae


	

Zeehond,familie. Phccidae

	

Zonnebloem,familie.Asteraceae
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	 Foto: insecten

	Posted by Corry | Foto: insecten | woensdag 13 september 2023 08:55 

	
	
		 

	

Atalanta, fam.ilie Nymphalidae

	

Bromvlieg of vleesvlieg, fam. ilie Calliphoridae


	

Dambordvlieg, fam. Sarcophagidae

	

Distelvlinder, fam. Nymphalidae


	

Doodskopvlieg, fam. Syrphidae

	

Gehakkelde aurelia, fam. Nymphalidae


	

Gestreepte bladsnuitkever, fam. Curculionidae

	

Gewone schorpioenvlieg (man), fam. Panorpidae


	

Gewone wesp, fam. Vespididae

	

Gewone wespbij, fam. Apidae


	

Gouden sprinkhaan, fam. Acrididae

	

Groot geaderd witje, fam. Pieridae


	

Honingbij op bloem aardbeienplant

	

Honingbij, fam. Apidae


	

Icarusblauwtje, fam. Lycaenidae

	

Kleine rode weekschild parend, fam. Cantharidae


	

Kleine rode weekschild parend, fam. Cantharidae

	

Kleine rode weekschild, fam. Cantharidae


	

Kleine vos op lantana, fam Nymphalidae

	

Kolibrievlinder, fam Sphingidae


	

Kolibrievlinder, fam. Sphingidae, pijlstaarten

	

Krabspin, fam. Thomisidae


	

Muntvlindertje, fam. Crambidae

	

Papierwesp, fam. Vespidae


	

Platbuiklibelle, fam. Libellulidae

	

Platbuiklibelle, fam. Libellulidae


	

Platbuiklibelle, fam. Libellulidae

	

Roestbruine kromlijf, fam. Conopidae, blaaskopvliegen


	

Schorpioenvlieg vrouw, fam. Macoptera

	

Sprinkhaan, fam. Orthoptera


	

Uilvlinders op klokhuis, fam. Nymphalidae

	

Veelkleurig goudhaantje op blad, fam. Chrisomelidae


	

Wandelend blad, fam.Phylliidae

	

Weidebeekjuffer, fam. Calopterygidae


	

Weidebeekjuffer op takje, fam. Calopterygidae

	

Woestijnsprinkhaan, fam. Acrididae, treksprinkhaan
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	 Mystiek 2

	Posted by Corry | Mystiek | dinsdag 10 januari 2012 15:14 

	
	
				



	

Als weerslag van een tyranniek huwelijk. Ik kan het Klavertje vier net niet bereiken.

	
	
	
		
		
	

Tekening met overheersende rode zon in landschap met vogels.

	

Vogels zijn een vaak voorkomend element in mijn tekeningen. Ze geven een gevoel van vrijheid en ze zijn niet gebonden aan de grond. Soms zou ik een vogel willen zijn ,zomaar te kunnen gaan waarheen je wilt. Een vaak terugkerende droom van mij is op te kunnen stijgen bij achtervolging en  dat is een fantastisch gevoel. 
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	 Wandkleden 2

	Posted by Corry | Wandkleden | dinsdag 29 november 2011 10:48 

	
	
		Mijn wandkleden uit de jaren 80.

	

Politieke gevangenen. Overal ter wereld zitten mensen ten onrechte gevangen, het zijn geen criminelen, hebben slechts een andere mening dan de machthebbers. Amnesty International probeert de mensen vrij te krijgen o.a met de steun van mensen uit de hele wereld die brieven schrijven naar de desbetreffende regeringen.

	
		

Mijn moeder heeft het wandkleed  die naam van sfinx gegeven, ik vond dat heel treffend benoemd.


		

Willem Westbroek (kunstenaar) organiseerde in de jaren 80 verschillende tentoonstellingen, zo ook een ten bate van Amnesty International .Dit wandkleed werd door een afdeling van Amnesty zelf uitgekozen .Overal in het land werd het tentoongesteld wanneer er een demonstratie van of over Amnesty was. Het wandkleed laat politieke gevangenen achter tralies zien. Het geheel is gehaakt en geplakt op een houten ondergrond.


		
	

Dit gegeven vind ik zeer ontroerend. Er is niets mooiers dan een moeder met haar baby. Wandkleden maken is schilderen met textiel.

	
	

Omdat ik de Jezus-figuur heel boeiend vind, heb ik dit wandkkeed gemaakt. Hij waarschuwt: De wereld staat in brand, doe er nu wat aan wacht niet tot het te laat is.

	

Dit wandkleed maakte ik in de jaren 70.  Nog jong maar toch al veel over de dood nadenkend. Het boompje met bloesem symboliseert de jeugd, de boom met vruchten de volwassene en de kale boom de ouderdom.


	

Dit wandkleed heet vreugde. De levenslust, vrolijkheid, warmte en liefde spat er vanaf. Het is de tijd van jonge kinderen hebben en het spel tussen kinderen onderling en tussen ouders en kinderen viert hoogtij. De zon schijnt ,het is zomer, bomen en blaadjes zijn groen, geheel onbewolkt is het echter niet. Zo is het leven. Het wandkleed is van overgebleven lapjes stof en haakwerk gemaakt.

	

Dit "straatjeswandkleedje" is vervaardigd van overgebleven lapjes stof en aangevuld met verf en vetkrijt.
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	 Collages

	Posted by Corry | Collages | dinsdag 31 mei 2011 15:49 

	
	
		Hier zijn twee collages, “verknipt werk dat ik zat was en waar ik iets niews van heb gemaakt.

	


	
	

Collage van vrouwen

	

Nachtmerrie


	 Deze tekening noem ik "katjes à la Corina". Het is een collage van verknipte tekeningen met daar tussen katjes getekend door mij zoals mijn dochter ze placht te tekenen.

	


	

	
	
                        Reacties uitgeschakeld voor Collages	









	 Mystiek

	Posted by Corry | Mystiek | zondag 22 mei 2011 20:47 

	
	
		Deze sectie zal ik Mystiek noemen. Er zijn veel gezichten bij die nostalgisch in zichzelfgekeerd lijken. Zo ben ikzelf ook. De voorstellingen zijn met waterverf, soms acryl, zelfs vetkrijt en meestal op papier gemaakt in de jaren negentig.

		

Het kwam zo in mij op om het gezicht in tweeën te delen. er zit geen   bijzondere gedachte achter. Het is met ecoline en vetkrijt gemaakt en heeft een dreigende uitstraling .Ik heb een   pessimistisch gevoel over het leven en dat is hier ook te zien. Het dreigende element is volop aanwezig in de voorstelling.   De figuur met de twee halve gezichten houdt zijn handen in een waarschuwend gebaar.


	

Het oog op de wereld zoals die er nu voorstaat Voorspelt niet veel goeds. Men ziet nog enkele bomen, maar dat is alles wat er nog er nog groeit op aarde.

	
	

De voorstelling laat een onherbergzaam landschap zien met een stervende zon en vogels die in tegengestelde richting vliegen.

	

Gemaakt met vetkrijt en ecoline. Ik noem de voorstelling "Vissen". Het gaat voornamelijk om het lijnenspel.


		
	

Het verbeeldt de hebzucht  en het lelijke in de mens

	

Deze tekening geeft de machteloosheid weer van de eenling tegen de overmacht van de natuur, in dit geval de overmacht van het water (overstroming ). Actueel door het smelten van de poolkappen.
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	 Stillevens

	Posted by Corry | Stillevens | zaterdag 21 mei 2011 12:05 

	
	
		Met dit genre ben ik begin jaren 70 begonnen met schilderen in waterverf.

		
		
	

1980: nooit afgemaakt geschilderde privé-verzameling van een Betuwse archeoloog
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	 Wandkleden

	Posted by Corry | Wandkleden | zaterdag 21 mei 2011 11:54 

	
	
		Mijn wandkleden uit de jaren 80.

	

Ets Chaim (levensboom ).Dit wandkleed is gemaakt van overgebleven stukjes textiel en laat een fantasieboom zien met handen aan de stam (ik vind handen heel belangrijk). Mensen en dieren heb ik om de boom gegroepeerd. 

	

Ik heb in het jaar 1984 en 1985 enkele maanden in Marokko doorgebracht en dat inspireerde me tot het maken van dit wandkleedje.


	

In dit wandkleedje voeren de kleuren blauw en wit de boventoon (koude kleuren). Er is niets dan eenzaamheid en leegte. Ik heb getracht de troosteloosheid en uitzichtloosheid in die tijd van mijn leven te laten zien .Alleen de dood zou verlossing kunnen betekenen.

	

Dit wandkleed maakte ik in de jaren 70. Wandkleden maken was in die tijd populair en het weekblad Margriet (of Libelle) organiseerde wandkleedwedstrijden .Ik heb daar enkele keren aan meegedaan met als resultaat dat mijn wandkleden tot de winnaars behoorden. Leuk vond ik het dat de winnende wandkleden tentoongesteld werden in de meeste tekstielmusea in het land, o.a in Tilburg.


	

Dit wandkleed toont de aarde aan de snavel van een vogel. Hoe klein is onze planeet ten opzichte van het reusachtige heelal en hoe nietig zijn wij mensen, die op deze planeet leven.

	

Dit wandkeed maakte ik in de jaren 80. Ik heb altijd in de stad gewoond en verhuisde met man en kinderen naar Tricht in de Betuwe, een dorp op twee kilometer afstand van Geldermalsen .De overstap van de stad naar een dorp vond ik prettig en ik was verrast door de mooie omgeving.
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	 Portretten

	Posted by Corry | Portretten | vrijdag 20 mei 2011 23:45 

	
	
		Hier een aantal portretten in olieverf. De eerste is van mijn vader, maar vanwege de scan niet volledig. De tweede is van zijn moeder die in de jaren 20 stwardess was op een cruisesschip. Ik heb nog brieven van haar waarin ze haar zorgen uitspreekt over haar jongste kind: Bram, mijn vader.

Daaronder: mijn broer en zussen. De tekeningen die ik recent met de computer heb ingekleurd, dateren uit 1960. Ik was toen een jaar of twintig en aan het eind van de kweekschool. Daaronder het gezicht van mijn moeder in een figuratieve waterverf-voorstelling, een overgang naar mijn meer figuratieve werken uit de jaren negentig. Ik heb op deze manier veel later werk verknipt om er iets nieuws van te maken. Daarnaast mijn jongste zoon in olieverf. En daaronder Ché Guevara, een mengeling van tekening en wandkleed. Tekenen en wandkleden maken, deed ik vooral in de jaren 80.
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